
Bij de poort van de school - 5 
 
Tippie was een aardig hondje, van een onherkenbaar ras 
Dat de vriend en trouwe waker, van de kleine Jantje was. 
Alle dagen bracht hij het baasje, veilig door het druk verkeer 
En wanneer de school weer uitging, zat de kleine hond er weer. 
  
Refrein: Bij de poort van de school, wacht een hondje 

Tot de schooltijd is voorbij. 
En ontdekt hij dan eindelijk zijn baasje 
Is hij gelukkig en blaft hij blij. 
 

Ja ze waren altijd samen, ach wat hadden ze toch pret 
En als kleine Jan ging slapen, dan lag Tippie voor z’n bed. 
’s Morgens ging het spelen verder, tot dat Jan zijn schooltas nam 
vlug naar school en dan maar wachten, tot zijn baas dan eindelijk kwam. 
  

Refrein: 
  
Eens ging Jan, toen Tippie ziek was, zonder hem naar school, in draf 
Door het slippen van een auto, brak zijn jonge leven af. 
Toen de droeve dag voorbij was, werd het angstig stil in huis, 
Jantjes moeder bleef maar huilen en zijn hond kwam niet meer thuis. 
  
Bij de poort van de school, wacht een hondje 
Maar zijn baasje komt niet meer 
Het arme beest moet het kind nu vergeten 
Want kleine Jan is bij Ons Lieve Heer. 


